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Waarom zou je bidden?

As God soeverein is en alles toch wel zal gebeuren zoals het gebeu-
ren moet, waarom zou je dan nog bidden? Daar zijn verschillende
redenen voor. De eerste is eigenlijk de enige reden die we nodig
hebben: God heeft ons bevolen om te bidden. Het is een gebod, en
als we Hem liethebben, gehoorzamen we Zijn geboden.

Ten tweede: Jezus bad. Mensen zeggen soms dat de enige reden voor
gebed is, dat wij veranderd moeten worden. Dat moeten we zeker,
maar dat is niet de enige reden om te bidden. Jezus werd niet heiliger
gemaakt door gebed. Hij sprak met Zijn Vader. Hij vroeg om dingen.
Hij dankte God. In Zijn gebed in Gethsémané smeekte Jezus de
Vader of Hij datgene wat op het punt stond te gebeuren wilde voor-
komen. Maar Jezus deed ook afstand van Zijn eigen wil.

Ten derde: het gebed is een wet van het heelal. Zoals God heeft
ingesteld dat bepaalde natuurwetten de werking van dit heelal moe-
ten besturen, zo heeft Hij ook geestelijke wetten ingesteld. Boeken
zullen simpelweg niet op tafel blijven liggen zonder de werking van
de zwaartekracht — hoewel God ze door Zijn goddelijk bevel daar
zou kunnen laten liggen. Bepaalde dingen zullen simpelweg niet ge-
beuren zonder de werking van het gebed, hoewel God ze door Zijn
goddelijk bevel onmiddellijk zou kunnen laten gebeuren.

De Bijbel staat vol met voorbeelden van mensen die deden wat zij
konden doen, en God vroegen om te doen wat zij niet konden doen.
Met andere woorden, het model dat we krijgen aangereikt bestaat uit
werken en bidden. Nehemia en het volk Israél werkten hard om de
muur van Jeruzalem te herbouwen, maar werden flink tegengewerkt
door Sanballat en Tobia, die samenspanden met Arabieren, Ammo-
nieten en Asdodieten. ‘Maar wij baden tot onzen God, en zetten
wacht tegen hen, dag en nacht’ (Neh. 4:9).
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Verkwikking

‘Die bevochtigt, zal ook zelf een vroege regen worden.
Spreuken 11:25

‘En zo gij ... de bedrukte ziel verzadigt; ... de HEERE
.. zal uw ziel verzadigen.

Jesaja 58:10-11

woel jij je vaak als kurkdroge grond, niet in staat om iets voort te
brengen dat de moeite waard is? Ik voel me vaak zo. Als ik zelf ver-
kwikking nodig heb, is het moeilijk om oog te hebben voor wat an-
deren nodig hebben. Maar ik heb iets ontdekt: wanneer ik, in plaats
van te bidden voor mijn eigen gemak en bevrediging, de Heere
vraag of Hij mij in staat wil stellen om aan anderen te geven, gebeurt
er iets wonderlijks — ik zelf ontvang alles wat ik nodig heb.Verkwik-
king vindt plaats op manieren die ik nooit had kunnen bedenken, bjj

anderen en ook bij mijzelf.

Heere, wees vandaag als de dauw voor mij zoals U dat was

voor Israél, zodat ik mag ‘bloeien als de lelie’ (Hosea 14:5).

R S S S S S e S e S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S B S S S
R e e e S S S S S S S S S 0 S S S S S S o S S 0 S S S S S S S S S S S




S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

3 JANUARI

Mijn eigen schuld

y eze woorden zouden kunnen worden gelezen door iemand die
lijdt als gevolg van zijn of haar eigen dwaasheid of fouten. Dit leed
is moeilijk te dragen, want we weten dat we het gemakkelijk had-
den kunnen vermijden. We kunnen niemand de schuld geven buiten
onszelf, en dat biedt weinig troost. Soms beelden we ons in dat we dit
soort problemen alleen moeten dragen, maar dan zitten we verkeerd.
Het Lam Gods, dat voor ons geslacht is, heeft al onze krankheden en
smarten gedragen, wat de oorzaak ervan ook mag zijn. Al ons ver-
driet en al onze zorgen zijn op een of andere manier het gevolg van
de zonde, maar Christus heeft ze vrijwillig op Zich genomen. Het is
alleen mijn trots die mij ervan weerhoudt om Zijn hulp te vragen bjj

het dragen van de problemen die mijn eigen schuld zijn.

Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt, neem mijn

zonde weg.

I take Him at His word indeed;

‘Christ died for sinners’— I read;

And in my heart I find a need
Of Him to be my Savior!

[Tk geloof Hem op Zijn woord;
‘Christus stierf voor zondaren’— lees ik;
En in mijn hart vind ik de behoefte
Aan Hem als mijn Zaligmaker!|

(Dora Greenwell)
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Een reden voor duisternis

w eel grote heiligen hebben ervaren wat ze alleen maar konden
beschrijven als de afwezigheid van God; het werd nacht in hun ziel.
Abraham werd overvallen door een verschrikkelijke duisternis. Dit is
ongetwijfeld een van de noodzakelijke lessen voor hen die het meest
delen in het lijden van Christus. Ook Hij voelde dat Zijn Vader Hem
verlaten had.

Maar voor de rest van ons, die ver van die intieme gemeenschap
verwijderd zijn, is er een andere, vaker voorkomende reden voor
duisternis. We vinden die in de Psalmen: ‘Die in duisternis en de
schaduw des doods zaten, gebonden met verdrukking en ijzer; omdat
zij wederspannig waren geweest tegen Gods geboden, en den raad
des Allerhoogsten onwaardiglijk verworpen hadden’ (Ps. 107:10-11).
Voordat we onze eigen ervaring van duisternis gaan verheffen tot
een typische mystieke ervaring, zou het goed zijn om na te gaan of
we de Heere niet op een of andere manier ongehoorzaam zijn ge-
weest, of dat we boos op Hem zijn geweest omdat Zijn wil in strijd
was met de plannen die wij koesterden. Denk aan het verhaal van
Israéls reis naar het Beloofde Land — onderweg waren er moeilijk-
heden waarover de Israélieten morden tegen God. Wat ze over het
hootd zagen, was het feit dat Zijn doel voor hen een land van over-

vloed was, waarin al hun dromen zouden uitkomen.

Dank u, Heere, voor Uw belofte: ‘Ik ben het licht der wereld;
die Mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal
het licht des levens hebben’ (Johannes 8:12).
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Zekerheden

‘Het geloof nu is ... een bewijs der zaken, die men niet
ziet.
Hebreeén 11:1

wan welke zaken kunnen we zeker zijn? Een populair idee over
gebed is dat het geloof zich zou moeten focussen op datgene waar-
om gevraagd wordt — ‘Heere, wilt U mij dit of dat geven, waarop
‘dit” en ‘dat’ vervolgens zekerheden worden. Nee. De Bijbel noemt
de zaken waar we absoluut zeker van kunnen zijn: Gods wezen, Zijn
liefde, Zijn wil dat wij het beeld van Zijn Zoon gelijk worden, Zijn
soevereine bestuur van het hele heelal. Wanneer het geloof vasthoudt
aan die zaken die we met onze ogen niet kunnen zien, zal het nooit
beschaamd kunnen worden. Als het zich richt op datgene waarom
gevraagd wordt, zal het geloof in het niets oplossen als het antwoord

van de Heere ‘nee’, ‘nog niet’ of ‘wacht’ luidt.

‘Op U, 0 HEERE, betrouw ik; laat mij niet beschaamd

worden in eewwigheid’ (Psalm 71:1).
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De muziek van Zijn beloften

Mnneer tijdens donkere dagen een klaagzang het enige lied is
dat we willen zingen, kunnen we bidden: ‘Mijn tong zal spraak hou-
den van Uw rede’ (Ps. 119:172). Dit lied is geen tranentrekkende
ballade over mijn gevoelens. Als ik voortdurend nadenk over Gods
beloften, zullen ze mij omhoogtrekken uit de put van droevige sen-
timentaliteit en mij een lied in de mond leggen. Dit is iets wat ik zou
kunnen zingen: ‘Die op den HEERE vertrouwt, dien zal de goedertie-
renheid omringen’ (Ps. 32:10).

Voel je niets? Sinds wanneer hangt de betrouwbaarheid van het Eeu-
wige Woord van God af van het humeur van een van zijn arme
kinderen?

Laat de belofte het lied zijn dat je zingt. Hij zal het horen en het

waarmaken voor jou.
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Gods boodschappers

g?loe kan die persoon die mij zo irriteert of beledigt nu een bood-
schapper van God zijn? Is God zo onvriendelijk dat Hij iemand van
dat soort op mijn pad zendt? Voor zover de manier waarop hij mij
behandelt meer vriendelijkheid van mij verlangt dan ik in mijn eigen
hart kan vinden, liefde eist van een kwaliteit die ik niet bezit, geduld
van mij vraagt dat alleen de Heilige Geest in mij kan opwekken, voor
zover is hij Gods boodschapper. God stuurt hem zodat ik naar God
zal rennen voor hulp.

De Psalmen staan vol uitroepen tot God over vijanden — maar het
waren de vijanden die de psalmist (bijvoorbeeld in Psalm 64) ertoe
bewogen te roepen. Als hij geen vijanden had gehad, had hij ook
geen Beschermer nodig gehad. God deinst nergens voor terug om

ons tot Hem te trekken.

‘Want aanmerkt Dezen, Die zodanig een tegenspreken
van de zondaren tegen Zich heeft verdragen, opdat gij
niet verflawwt en bezwijkt in uw zielen. Gij hebt nog tot
den bloede toe niet tegengestaan ... Want dien de HEERE
liefheeft, kastijdt Hij’ (Hebreeén 12:3-4,6).
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